EXLIBRIS
WERELD

. en exlibris of boekmerk is van oudsher een prentje
— dat voor in een boek kan worden geplakt en dat
L aangeeft wie de eigenaar van het boek is. Het gebruik
van het exlibris begon al in de middeleeuwen, bij de adel en
in kloosters, en vanaf de 19e eeuw namen ook burgers het
gebruik over. Tegenwoordig is het exlibris niet meer zozeer
als gebruiksvoorwerp in zwang, maar als kunstvorm en
verzamelobject is het juist heel actueel.

n Nederland zijn ruim 200 liefhebbers, verzamelaars en
| kunstenaars verenigd in Exlibriswereld, de Nederlandse vereniging

voor exlibris en andere (kleingrafiek), die in 2021 zijn 75-jarig
jubileum vierde. Jaarlijks zijn er 3 a 4 bijeenkomsten waar intensief
ruilverkeer plaatsvindt, zodat men kan bouwen aan een verzameling.
Leden van de vereniging ontvangen jaarlijks 4 nummers van het
tijdschrift Grafiekwereld, met interessante, rijk geillustreerde
artikelen. Daarnaast ontvangen de leden jaarlijks een aantal extra's,
in de vorm van een prent of een publicatie. En via het antiquariaat
van de vereniging kan men tegen bescheiden bedragen de collectie
uitbreiden. Kortom, redenen genoeg om een lidmaatschap te
overwegen.
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oor een fraai en passend exlibris kan men
\/een opdracht geven aan een kunstenaar naar

keuze. In overleg met de kunstenaar wordt
bepaald welk thema het exlibris moet hebben. Daarbij
zijn de mogelijkheden eindeloos: beroep, hobby,
afkomst, en vele thema's als familie, dieren, gebouwen,
componisten, auteurs, heraldiek, mythologie enz.
kunnen in het exlibris tot uiting worden gebracht. Zo
kan men in een exlibris tot een persoonlijke story-
telling komen. Verzamelen op thema is een geliefde
methode.

p de website van de
vereniging is nog veel
meer informatie  te

vinden, en ook de mogelijkheid
van aanmelding als lid of om een
proefnummer van het tijdschrift
aan te vragen. Zie de site of scan
de QR-code.

www.exlibriswereld.nl



